eemkundekring Myerle

Albert De Booy - Trees Heeft Een Canadees

In mijn straatje woont een meisje
Luist'rend naar de naam van Trees
'n Echte Hollandse verschijning
Knap, en aardig in dr vlees

Nooit moest zij iets van verkering
Vrijen vond ze ongezond

Maar direct na de bevrijding

Ging 't gerucht van mond tot mond

refrein:

Trees heeft een Canadees

O, wat is dat kindje in d'r sas

Trees heeft een Canadees

Samen in de jeep en dan vol gas

Al vindt zij dat Engels lang niet mis is
Wil zij dolgraag weten wat een Kkiss is
Trees heeft een Canadees

O, wat is dat kindje in d'r sas

Sprak een Hollandse aanbidder
Haar van trouwen of zoiets
Kreeg hij dadelijk ten antwoord
"Niks ervan, ik koop een fiets!"
Nu is Treesje aan 't studeren
ledere middag neemt zij les
Want tot nu toe was haar Engels
Enkel maar: "Oke en yes!"
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Als ze maar een uniform ziet

Raakt ze hevig van de wijs

Vraag je haar: "Weet je wat 'love' is?"
Zegt ze smachtend: "Very nice!”

Och, hoe zal het gaan met Treesje
Als haar boy uit Canada

Binnenkort weer zal verdwijnen

Naar zijn 'home' in Ottawa
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